
 
Ik ben Tessa en werk als vrijwilliger in het opvangcentrum.  
 
Waarom heb je gekozen om vrijwilligerswerk te doen in het 
opvangcentrum? Wat is voor jou de uitdaging om hier als 
vrijwilliger te werken? 
 
Ik wilde tijdens mijn laatste jaar Sociaal Werk heel graag stage 
doen in het opvangcentrum. Er waren echter teveel kandidaten 
voor één plaats waardoor ik het niet haalde. Omdat ik toch heel 
nieuwsgierig was naar het opvangcentrum besloot ik er 2 
maanden vrijwilligerswerk te doen tijdens de zomervakantie. 

Aan het einde van die 2 maanden had ik echter het gevoel dat ik het te erg zou missen als ik 
zou stoppen. Daarom besloot ik ermee verder te gaan en nu, dikke 3 jaar later, ben ik er nog 
steeds. Daarnaast hebben andere culturen mij altijd geboeid.  
 
De taalbarrière is een enorme uitdaging tijdens het vrijwilligerswerk. Doorgaans kunnen de 
kinderen wel een beetje Nederlands. De kinderen leren gelukkig snel de Nederlandse taal, of 
toch de belangrijkste woorden en zinnen. In het begin leggen we de activiteit uit met handen 
en voeten. Gelukkig helpen knuffels en een glimlach altijd om in het begin contact te maken.  
 
Wat was je eerste indruk over het opvangcentrum? 
 
Tijdens de uitgebreide rondleiding binnen het centrum viel me vooral op dat er heel veel 
mensen op een zeer kleine oppervlakte woonden en dat er zeer weinig sprake is van privacy. 
Tijdens de rondleiding kreeg ik meer uitleg over de soorten vrijwilligerswerk in het 
opvangcentrum. Toen ik het lokaal van kinderanimatie zag was ik direct verkocht. Ik zag mezelf 
er al helemaal staan en kon niet wachten om te beginnen. Hetzelfde gevoel had ik toen ik 
enkele kinderen rond zag lopen.  
 
Wat maakt vrijwilligerswerk zo waardevol voor jou? Wat is jouw motivatie?  
 
Voor mij is het vrijwilligerswerk pure ontspanning. Als ik op woensdag om 16 uur naar huis 
vertrek, kan ik al niet wachten tot zaterdag om terug te gaan. Wanneer er een langere tijd 
tussen zit, begin ik de kinderen te missen. Vrijwilligerswerk is waardevol omdat je er zoveel 
meer voor terugkrijgt. Je maakt andere mensen blij met wat je doet en daardoor word je zelf 
ook blij.  
 
Mijn belangrijkste motivatie om de kinderanimatie binnen het opvangcentrum te organiseren, 
is het feit dat ik vind dat deze kinderen, net zoals Belgische kinderen, ook ontspanning 
verdienen. Ik kon er evengoed voor kiezen om monitor te zijn op een speelplein (wat ik voor 
dit vrijwilligerswerk deed) of in een jeugdbeweging.  
 
Wat vind je het meest aangename aan het vrijwilligerswerk in het opvangcentrum?  
 
De immense liefde die je krijgt van de kinderen, de samenwerking met de asielzoekers en de 
babbeltjes met de toffe personeelsleden.   
 
Wat vind je het minst aangename aan het vrijwilligerswerk in het opvangcentrum? 
 
Het afscheid nemen van kinderen die reeds een langere tijd in het opvangcentrum verblijven 
en ook wekelijks naar de kinderanimatie komen. 
 
 
 



Hoe ervaar je de samenwerking met het opvangcentrum? 
 
Na 3 jaar vrijwilligerswerk vind ik het echt leuk om binnen te stappen in het gebouwtje van 
Talent Twister (de dienst die instaat voor de kinderanimatie). Iedereen is er super vriendelijk. 
Op woensdag ben ik, samen met mijn collega-vrijwilliger, altijd al om 13 uur te vinden op Talent 
Twister, terwijl de kinderanimatie pas om 14 uur begint. Wanneer we binnenkomen, worden 
we altijd geplaagd en we plagen het personeel gewoon gezellig terug. Je wordt niet meer 
bekeken als vrijwilliger, je hoort er gewoon bij. Ook kan ik ondertussen een goed babbeltje 
slaan met enkele personeelsleden van Permanentie en enkele begeleiders van de AMA’s. Bij 
deze: Tine, Luc, Marleen, Orina, Ann,… jullie zijn de max!  
 
Hoe ervaar je de samenwerking met de asielzoekers? 
 
Ik heb na 3 jaar nog met geen enkele asielzoeker moeten samenwerken waarmee het niet 
klikte. Dikwijls klikt het zelfs heel goed! Ik probeer zoveel mogelijk Nederlands met hen te 
praten en dat appreciëren ze. Beetje bij beetje vertellen ze me ook over het hoe en waarom 
ze precies naar België zijn gevlucht en over hoe het in hun thuisland was voor ze er bedreigd 
werden. Je leeft met hen mee. Ook van hen afscheid nemen wanneer ze het centrum verlaten, 
is niet eenvoudig. Gelukkig is er bij hen wel meestal de mogelijkheid om contact te houden via 
sociale media. Dikwijls vormen de klussers ook een enorm voordeel tijdens de kinderanimatie. 
Zo kunnen ze als tolk fungeren voor kinderen die nog geen Nederlands kunnen.  
 
Waarom zou je andere mensen aanraden om als vrijwilliger te werken in het 
opvangcentrum?  
 
Werken met asielzoekers verruimt je blik. Je leert er immens veel over andere culturen. Dikwijls 
ben je als vrijwilliger één van de eerste personen van België waarmee ze een positief contact 
hebben.  
 
Heb je tips voor anderen die ook wensen vrijwilligerswerk te doen? 
 
GEWOON DOEN! En voor de rest: een mail sturen om eens langs te gaan in het 
opvangcentrum voor meer informatie kan nooit kwaad. Je bent tot niets verplicht. Je kan er 
ook op elk moment weer uitstappen.  


